
  
  
  
  

 

Inleiding 

 

Sinterklaas is weer terug naar Spanje. Vrijdag 2 december was hij bij ons op school en we 
vonden het erg fijn dat hij ook dit jaar weer tijd vond om onze school te bezoeken. Zijn 
komst en de activiteiten die voorafgaand aan zijn bezoek plaatsvinden vragen veel voorbe-
reiding van or- en teamleden. Deze beginnen al in oktober. Toen hadden we nog te maken met 
een sterke toename van corona-besmettingen. Het gevolg daarvan was dat het onzeker was of 
een aankomst met veel mensen erbij wel mogelijk was. Er is daarom gekozen voor een livestream 
en niet voor een aankomst buiten. Voordeel was en is dat het niet uitmaakt wat de weersomstan-
digheden zijn en dat alle kinderen via het digibord alles goed konden zien. Nadeel was dat u als 
ouder/verzorger niet aanwezig kon zijn bij de aankomst en dat we niet met de hele school de Sint 
konden verwelkomen. Inmiddels weten we dat het aantal besmettingen weer is gedaald. Met de 
kennis van nu hadden we geen rekening hoeven houden met beperkingen. Dat laatste is nu voor-
al fijn richting de kerstviering. Op dit moment zien wij namelijk geen belemmeringen om weer 
voor de “ouderwetse” kerstmaaltijd te gaan op school.  

 

We hebben dus momenteel weinig corona besmettingen. Ieder jaar hebben we echter ook te 
maken met griep en verkoudheid in deze periode. Ook dit valt op dit moment gelukkig erg mee. 
Gelukkig, want ziek zijn is niet leuk, maar ook gelukkig omdat wij een zieke collega maar moeilijk 
(tot niet) kunnen vervangen. Er is een tekort aan leerkrachten en dat zal de komende jaren nog 
verder oplopen is de verwachting. Dit legt een druk op u als ouder/verzorger, maar ook een druk 
op teamleden en op de continuïteit van het onderwijs. Het is fijn om te merken dat veel ou-
ders/verzorgers begrip tonen voor deze situatie en het is ook fijn dat ik zie dat veel collega’s iede-
re keer een stapje extra zetten om bij het wegvallen van een collega een zo goed mogelijke oplos-
sing te vinden in het belang van de kinderen. Dank hiervoor! 

 

Nog drie weken en dan is het kerstvakantie. Ik gun iedereen dan veel tijd voor het eigen gezin en 
familie en vrienden of gewoon tijd voor jezelf. Om vervolgens na de kerstvakantie een goede 
start te kunnen maken met  het nieuwe jaar. Het jaar 2022 laten we achter ons. Een jaar met veel 
hoogtepunten, maar helaas ook met  dieptepunten.  We starten 2023. Wellicht met goede voor-
nemens (zie ook pagina 2), maar vooral met de wens dat het nieuwe jaar iedereen veel moois 
gaat brengen en dat het aantal mooie momenten vele malen groter is dan de minder mooie mo-
menten. 

        Hans van Kooten. 
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Kalender 

21/12 Kerstmaaltijd 

22/12 Rooster tot 14.00 uur 

23/12 alle kinderen vrij 

 

24/12 t/m 8/1 

Kerstvakantie 

 

9/1 Omgaan met elkaar 
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In dit nummer: 
 

 Inleiding 
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mens 
 Kanjertraining 
 Gezocht 



Goede voornemens: 

Mogen zijn wie je bent: 

“Niets vraagt zoveel aandacht als dat wat vanzelfsprekend is.”  

Is het wel zo vanzelfsprekend dat je mag zijn wie je bent of wie je wilt zijn? En als je jezelf bent, voel je je dan ge-
steund of niet? 

De Ontdekking is een openbare school. Wij verwelkomen een ieder ongeacht achtergrond of geaardheid. Het zit 
door alles heen gevlochten bij ons op school (o.a. via Kanjertraining), maar het is ook een belangrijke opdracht die 
wij hebben in het onderwijs als het gaat om de kinderen voor te bereiden op onze samenleving (burgerschap). 

Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving. De basisschool is de uitgele-
zen plek om hiermee te oefenen. Daarnaast heeft iedere school ook eigen normen en waarden. Het is aan de school 
om burgerschapsonderwijs vorm te geven vanuit de eigen visie en context (bron: POraad) 

Hier mag je zijn wie je bent. Maar het zeggen is nog niet hetzelfde als dit voelen of er bewust naar handelen. Dan is 
het goed dat er momenten zijn die ons weer even bewust maken van wie we zijn en wat we doen. Niet omdat het 
mis is gegaan, maar omdat het hard werken is om het vanzelfsprekend te laten zijn. 
Zo’n bewustwording dag is bijvoorbeeld Paarse Vrijdag (tweede vrijdag in decem-
ber). Een dag waarom wij de spirit (de kleur paars staat voor spirit—karakter) tonen 
dat we iedereen steunen ongeacht achtergrond en geaardheid. Dat wij uitspreken 
dat je mag zijn wie je bent. Dat we het niet met elkaar eens hoeven te zijn, maar dat 
dit niet wil zeggen dat we tegen elkaar zijn. Dat we elkaar respecteren. Dit kun je 
doen op deze dag door iets paars te dragen. Dat moet niet, daar ben je vrij in. Het  
liefst zien we dat dergelijke dagen en steunbetuigingen niet nodig zijn. Dat we elkaar het hele jaar door steunen. Jij 

mag zijn wie je bent en ik mag zijn wie ik ben. En dat dit 
vanzelfsprekend hoort te zijn.  Maar daar moeten we wel 
aan blijven werken.  Een mooi voornemen voor 2023 

 

 

Snoep en traktaties 

Recentelijk kregen we weer de vraag waarom wij op De Ontdekking snoep niet verbieden. Het is 

dan weer goed om hier even aandacht aan te besteden. Dat wij snoep niet verbieden is niet het-

zelfde als dat wij snoep promoten. Sterker nog: we ontmoedigen snoep daar waar wij kunnen 

(bijvoorbeeld dat het 10-uurtje fruit is en dus geen koek en zeker geen snoep). Gaan we snoep de 

hele dag door en overal verbieden, dan moet je dit ook handhaven. Naast handhaven moeten we 

ons er ook aan houden. Dus geen pepernoten als de Sint in Nederland is en ook geen ijsje tijdens 

een schoolreisje. Is een koek ook een vorm van snoep als deze koek veel suiker bevat? Wij verbieden snoep niet, 

maar willen samen met de ouders/verzorgers steeds kijken hoe wij verstandig om kunnen gaan met snoep. Dat we 

goed kijken wanneer en in welke mate er snoep is. Dat we hierbij ook rekening houden met de ander en met de 

omgeving. Dat niet een kind in zijn lunchtrommel veel snoep heeft zitten en dit gaat uitdelen 

(om aardig te zijn of om aardig gevonden te worden) en een ander kind hier thuis vervolgens 

ook om gaat vragen. 

Snoep is geen ruilmiddel en teveel snoep is niet gezond. Slecht voor het gebit en kinderen 

kunnen er druk  van worden. Maar snoep met mate en op het juiste moment kan ook een 

klein gelukmomentje zijn. 

Liever bij een verjaardag een gezonde traktatie. Een gezonde traktatie is niet minder lekker dan snoep.  Uw kind is  

niet de enige jarige in de klas. Het gaat om de aandacht en om het gebaar. Uw kind staat in het middelpunt en niet 

de traktatie. 

Laten we ons voornemen om in 2023 verstandig om te gaan met snoep. Voor uw kind, voor 

uzelf en voor de omgeving. 

 



Kanjertraining  

Tijdens de studiedag van 21 november hebben wij met het hele team aandacht besteed aan de Kanjertrai-
ning. Sinds een aantal jaren mogen wij onszelf een Kanjerschool noemen en daar zijn wij erg trots op. Dat 
betekent dat wij ons team regelmatig moeten scholen. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om het hele 
team op één dag die scholing te bieden. Sommige collega’s hebben een nascholing gevolgd en voor som-
mige collega’s is de Kanjertraining nog (vrij) nieuw. In vier groepen verdeeld over de gebouwen is er op 
een effectieve en praktische manier aan de slag gegaan met de sociaal emotionele ontwikkeling van kin-
deren. Tijdens de lunch is er met het hele team een vertrouwensoefening uitgevoerd. 

 

Een van de onderwerpen tijdens de studiedag was ouderbetrokkenheid. Waarom is het betrekken van 
ouders zo belangrijk en wat levert het je op? Onder andere deze vragen hebben geresulteerd tot interes-
sante gesprekken en inzichten. Bekend maakt bemind is hier een goed voorbeeld van. Daarnaast is er ge-
keken welke oefeningen uit de Kanjertraining hier goed op aansluiten om inspiratie op te doen. Het is 
mooi om te zien dat dit in veel groepen gelijk in de praktijk kon worden toegepast tijdens ‘Kom in de klas’. 
Een ander onderwerp wat aan bod is gekomen is de Kanjer-
taal. Een voorbeeld hiervan is het gebruiken van de ‘ik bood-
schap’. “ik zie, ik hoor, ik voel…. daar heb ik last van, wil je 
daar mee stoppen?” De Kanjertraining leert kinderen respect-
vol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders 
en leerkrachten wordt verwacht dat zij (als er zich problemen 
voordoen) oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft. 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een hand-out met 
praktische voorbeelden om de Kanjertaal thuis toe passen.  

 

Gezocht: 

 

 Ondergoed voor sanitaire ongelukjes van kinderen, vooral kleuters. 

 

 Restjes of bolletjes wol. Dit voor de troostbeertjes van juf Marijke. 

 

Beide inleveren bij Marijke (administratie) 

 

 

Wij kunnen altijd overblijfmedewerkers gebruiken.  

 

Je gaat 2x een half uur met een groep eten en drinken. Je krijgt hier een vrijwilligersvergoeding voor. 

Heb je hier vragen over? Maak dan via Marijke (administratie) een afspraak om een keer te komen 
kijken. De tijden zijn van kwart voor 12 tot kwart over 1. 

 

Betaling overblijfkosten en ouderbijdrage. 

Heeft u een machtiging afgegeven? Dan wordt de tweede termijn in de eerste week van januari 2023 afgeschreven.  


